
van meer dan 2400 meter trok mijn aandacht. Ik probeerde me een voorstelling te maken hoe 

het zou zijn om via de steile flank tot op de rand van de krater te lopen. 

 

 



 

Ongeveer halverwege de wandeling komen we langs de camping.  Het is niet echt een 

camping zoals wij die kennen maar men mag er wel voor 1 nacht zijn tent opzetten.  Met dient 

wel vooraf de toelating te krijgen van de beheerder.  Op deze plaats is er tevens een klein 



informatiecentrum waar wat informatie te vinden is over het gebied.  Hier zijn er tevens 

toiletten.

 

 



 

Vanaf hier begint de kloof der doodsangsten.  De Spaanse veroveraars hadden alle Canarische 

eilanden onder controle, maar slaagden er niet in de stam Benahaores, onder leiding van 

koning Tanasau, die in de krater leefde te overwinnen.   



  

Ondanks de musketten en ijzeren wapens waarover ze beschikten waren de Spanjaarden niet 

opgewassen tegen de stenen die de simpele geitenhoeders van bovenaf de baranco in lieten 



rollen om daarmee steenlawines te veroorzaken.  Vandaar de door de Spanjaarden gekozen 

naam ‘Kloof der Angsten’. 

  

 



 

 

Een klein uitstapje op deze wandeling is de Cascada Coloradas op La Palma, een mooie 

felgekleurde waterval.  Dit palet van oker, geel en bruin is te danken aan het ijzerhoudende en 

mineraalrijke water uit de barranco. Door erosie heeft het kleine kanaal dat uit de muur 



ontspringt niet alleen de muur gekleurd, maar ook het water dat verder door de kloof stroomt.  

Om het kleurenpalet compleet te maken, zorgt het groen van het mos en de algen voor een 

vleugje vegetatie die tegen de grijze en bruine muren opklimt. 

 

 



  

De bedding van dit ravijn voert het hele jaar door een beetje water, wat zorgt voor een 

oeverbegroeiing met wilgen en stroomopwaarts in de schaduwrijkste hoekjes andere typische 

soorten van het laurierbos zoals viñátigo, follao, algaritofe en Woodwardia radicans. 



 



Vrijdag 21 februari 2025 

 Wandeling  :  Naar de Piratenbaai 

 Gebied  :  Tijarafe 

 Afstand  :  12 km 

 Stijgen  :  800 m 

 Dalen  :  800 m 

 Duur         :  6 uur 

 

 





 

 

Het is een lange afdaling naar de Piratenbaai.  De Piratenbaai wordt druk bezocht want er is 

een parking in de buurt. 





 

Op de kusten van het “Isla Bonita” is nauwelijks een geweldiger en indrukwekkender plek te 

vinden dan deze unieke rotsbaai.  Er is en fantastische , natuurlijke concertzaal, met in het 

midden een langgerekte rots kolos.  In de reusachtige, circa 50 m hoge rots overhang zijn  



ruim twintig stenen hutten gebouwd, al bijna een klein dorp op zichzelf, kale huisjes voor de 

vissers en voor het weekend.   



 

Toch ontbreekt het er aan niets; aan de elektriciteitsleiding in de donkere grot hangen 

gloeilampen, een wasbak, toiletten, een plaats voor boten in de achterste hoek, alles is er , 

zoals een Palmerische haven betaamt. 



 

Zaterdag 22 februari 2025 

 Wandeling  :  Door de stille bossen aan de voet van de Cumbre Nueva 

 Gebied  :  San Pedro de Brena Alta 

 Afstand  :  9 km 

 Stijgen  :  300 m 

 Dalen  :  300 m 

 Duur         :  3 uur 

 





 

Deze wandeling gaat langs meerdere bronnen.  Evenwel was het niet steeds gemakkelijk op 

de bron te bereiken.  Sommige bronnen stonden tevens droog.



  

We duiken de barranco Aguasencio in en volgen het asvalt weggetje omhoog.  De eerste bron 

heet Fuente Grande en er zijn een aantal wasplaatsen.  Waarschijnlijk vroeger een geliefde  



plek geweest.  De Barranco waar deze bron zich in bevindt heet niet voor niets Aguasencio 

(zacht water).

  



 

 



Zondag 23 februari 2025 

 Wandeling  :  Door ongerepte laurierbossen en oerwoud-barranco’s 

 Gebied  :  La Zarza 

 Afstand  :  12 km 

 Stijgen  :  700 m 

 Dalen  :  700 m 

 Duur         :  5 uur 

 

  





  

Deze wandeling is een must voor avontuurlijke natuurliefhebbers.  Het is een geweldige 

oerwoudbelevenis en is een van de mooiste, indrukwekkendste wandeling op het eiland. 





  

De route voert door betoverende kloven, langs grotten van de inheemse bevolking en met veel 

oog voor detail aangelegde bronnen.  De kleur groen overheerst tijdens deze wandeling.   



Mossen, korstmossen en varens groeien op rotsen, bomen en struiken.  





 

 

Langs deze wandeling liggen twee bronnen met zoet water: de Fuente de la Caldera del Agua 

en de Fuente Vica.  Het water uit de bronnen is van drinkwaterkwaliteit. Al hebben wij er niet 

van gedronken.   



 

 



 

 

Don Pedro heeft niet veel te bieden, het is een slaperig dorpje met een paar huizen.  Helaas is 

er geen gelegenheid om even te stoppen voor een versnapering. 



 



  

 

Affodils zijn vaste planten die zich vermeerderen via een verdikte wortelstok met vezelige 

wortels.  De loofbladeren zijn lang en smal en zijn in op de grond staande rozetten 



gerangschikt.  De bloemen groeien in rechtopstaande trossen of pluimen.  De struik kan tot 2 

m hoog worden. 



 

De gedroogde stengels van de affodil worden in sommige gebieden wel gebruikt om manden 

van te vlechten.  



 

In Italië worden de bladeren van de affodil wel gebruikt om burrata, een jonge soort kaas, in 

te wikkelen. Zowel kaas als bladeren zijn hooguit een paar dagen houdbaar en wanneer de  



bladeren verwelkt zijn is duidelijk dat de kaas niet goed meer is. 

 



 

Maandag 24 februari 2025 

 Wandeling  :  Van Los Cancajos naar Mazo 

 Gebied  :  Mazo 

 Afstand  :  12 km 

 Stijgen  :  500 m 

 Dalen  :  500 m 

 Duur         :  5 uur 

 



  

De parochiekerk van San Blas, waarvan de oorspronkelijke bouw dateert uit het einde van de 

15e eeuw, bevindt zich in El Pueblo, het stadscentrum van het dorpje de Mazo, dat bereikbaar 

is via een steile geplaveide weg.   



 

Binnen de muren van deze architectuur, met Mudéjar-wortels, bevindt zich een centraal 

altaarstuk van mahoniehout, dat tussen 1709 en 1711 volgens barokke richtlijnen werd  



gemaakt.  Het interieur herbergt ook een interessante verzameling Vlaamse afbeeldingen uit 

de 16e eeuw, waaronder het houtsnijwerk van de patroonheilige Sint Blasius opvalt.  Naast de 

tempel staat het parochiehuis, een gebouw van grote waarde heeft vanwege zijn stijl en 

ouderdom. 



 



Andere reisverslagen van deze jongen kun je terugvinden op www.ludwigdhaese.be 
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